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A Boer Jan Lohuis bij een van de zeven grenspalen. Eens in de drie jaar komen ambtenaren van het kadaster, om en om vanuit Nederland en Duitsland, om te kijken of de
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palen er nog staan. ,Vroeger liep de grens dwars door de woonkamer. Dat was natuurlijk heel onhandig.” rotorosINHILBERINK

Bij Jan Lohuis loopt de landsgrens
dwars door zijn boerenbedrijt

Op de grens bij Breklenkamp ligt
een bijzonder boerenbedrijf. De
grens loopt er dwars doorheen. Het
woonhuis is Duits. De weilanden en
maispercelen liggendeels in Nederland.
Boer Jan Lohuis rijdt heel wat bochtjes
om alle grenspalen te ontwijken.

Josien Kodde

Lage/Breklenkamp

amen met de fotograaf
gaat hij op zoek naar
wat grenspalen. Ze zijn
alle zeven genummerd
met het getal 69. ,,Kijk,
hier”, zegt Lohuis en buigt de ma-
isstengels opzij. Paal 69/4. Even
verderop ligt 69/3 uitgegraven in
het gazon. ,,Ohja”, klinkt het wat
besmuikt. De steen stond eerder
in bouwland, maar lag daar in de
weg. Lohuis heeft 'm uitgegraven
en verplaatst.

Gelukkig maakten de ambtena-

ren van het kadaster geen bezwaar.

Eens per drie jaar komen ze langs.
Ze checken of alle palen er nog
staan. De ene keer komt het Ne-
derlandse kadaster, de keer daarop

meldt het Duitse Kadasterambt
zich. Dat is onderling zo afgespro-
ken.

De grijze grenspalen markeren
een grillig grensverloop. Wie op
Google-navigatie naar het erf rijdt,
kan zien dat precies bij de boerde-
rij een uitstulping in de grens zit.
Lohuis: ,,Dat heeft te maken met
ons bedrijf. Vroeger liep de lijn
dwars door de woonkamer. Dat
was natuurlijk heel onhandig. In
het zogenoemde Traktaat van
Meppen in 1824 is de uitstulping
geregeld.”

Sinds 1824 dus, ligt het woon-
huis helemaal in Duitsland. Het is
Neustadtstrasse 15 in Lage. Maar
de helft van Lohuis’ veertig bun-
der grond is Nederlandse grond
die Lohuis pacht van Twickel. ,, We
voeren twee boekhoudingen. En
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Verslaggevers van De Twent-
sche Courant Tubantia zoeken
deze zomer de grens op. Let-
terlijk. Wat komen ze tegen aan
de rand van Oost-Nederland?

Vandaag: Breklenkamp.

we betalen belasting in Nederland
én in Duitsland.”

,In het verleden was het soms
wel lastig. Toen er nog geen vrij
grensverkeer was, bedoel ik. Onze
vaarzen liepen in een wei waar de
grens dwars doorheen liep. In het
voorjaar, als de dieren naar buiten

We betalen belasting
in Nederland én

in Duitsland

- Jan Lohuis

gingen, moesten we de nummers
van de koeien opschrijven. Voor
het vee op stal ging, moest dat op-
nieuw. Dat was voor de douane. Ze
keken na of er niet werd gesmok-
keld.”

Jan Lohuis vertelt dat zijn vader
in de jaren 60 een nieuwe schuur
bouwde. Een grote grenspaal
stond in de weg. Hij toont een foto
van de paal, waar zijn zussen
Gerda en Frieda op staan. De een
staat in op Hollandse bodem, de
ander op Duitse grond.

»De familie heeft toestemming
gekregen om die paal te verplaat-
sen. Hij staat nu bij de Teestube in
Lage. Burgemeester Jan Kemper

e R S e

regelde dat. Iemand uit het dorp
houdt soms lezingen over de his-
torie en de grenspaal laat hij zien
als illustratie.”

Juichen voor Oranje

De boerderij is dus half Duits en
half Nederlands. Maar dat geldt
voor de bewoners ook. De boer
heeft Twentse roots, zijn echtge-
note Frieda Duits. ,,Bij voetbal zijn
we voor Die Mannschaft. Maar als
Duitsland niet speelt, juich ik voor
Oranje”, zegt Lohuis lachend.

Hij stelde zich eerder voor als
Lohuus. ,Onze kinderen zijn op-
gegroeid met de Duitse taal. En
met de streektaal natuurlijk.” Toch
voelt Jan zich Nederlander. Dat is
hij natuurlijk ook. Hij zit bij de
klootschieters van Lattrop/Bre-
klenkamp. En heeft veel contacten
aan deze kant van de grens. Maar
er zijn momenten dat hij zich ook
Duits voelt. ,, Ik ben geboren op dit
erfaan de Neustadtstrasse. Naar
school ging ik in Lage en daarna in
Neuenhaus. De latere landbouw-
school stond in Uelsen.”

DatJan trouwde met een Duitse
is misschien toeval. Maar het past
in elk geval in de familietraditie.
Zijn opa deed dat ook. Net als zijn
vader. Het toont maar weer eens
aan dat liefde zich niets aantrekt
van landsgrenzen.



