Door JAN HAVERKATE

Een welkome gast zal de dood nooit zijn geweest, maar in het geval
van Adriana Sophia van Raesfelt kwam hij wel erg ongelegen. Twee
dichters maakten de dood van Twickels erfdochter wereldkundig.

Hoog geprezen,
diep betreurd

De erfdochter van Twickel,
Adriana Sophia van Raesfelt,
door een onbekende
schilder, ca. 1675.
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Omdat haar geboortejaar
onbekend is, weten we niet precies hoe
oud ze was toen de dood haar in 1694
kwam halen. Maar ouder dan 44 jaar kan
ze zeker niet zijn geweest: Adriana Sophia
van Raesfelt, een van de drie dochters uit
het in 1650 gesloten huwelijk van Adolf
Hendrik van Raesfelt en Amadea Isabella
van Flodorff, heer en vrouw van Twickel.

Met haar zussen Johanna en Agnes
liep het treurig af. Johanna moet al zijn
gestorven voor 1666, het jaar waarin Adolf
zijn testament maakte, en daarin komt
ze niet meer voor. Ook Agnes overleefde

haar ouders niet en overleed in 1674, drie jaren nadat
de Haagse schilder Pieter Nason een sprookjesachtig
portret van haar gemaakt. Adriana daarentegen leek
het geluk toe te lachen: ze trouwde in 1676 met
Jacob van Wassenaer, zoon van een van Nederlands
beroemdste zeehelden.

Verantwoordelijk

Dat wil niet zeggen dat ze geen zorgen had.
Over haar eigen Jacob bijvoorbeeld, die officier was
in het Staatse leger en daardoor vaak van huis, hetgeen
ze zeer betreurde. Zoiets als het gouverneurschap van
Maastricht, dat toen vacant was, was voor het gezin
misschien beter geweest, schreef ze aan haar ouders.
Met minder kosten en moeite was daarmee evenveel

eerin te leggen.

Andere zorgen had ze over haar ouders voor wie

ze zich als enig overgebleven kind zeer verantwoordelijk

voelde. In 1681 zat ze wekenlang aan haar vaders
sterfbed om Twickels bezittingen en rechten vast

te leggen. En na zijn dood hielp ze haar moeder met
het opmaken van de jaarrekeningen. Intussen eisten
haar acht kinderen ook alle aandacht op.

Maar het meest bezorgd zal ze zijn geweest toen
zich in september 1693 haar eigen dood aankondigde.
Chirurgijn Adolf de Meijer uit Goor constateerde bij
haar een ‘haerdicheit’ in een van de borsten, mogelijk
een ontstoken melkklier of anders een kwaadaardig
gezwel, dat is niet helemaal duidelijk. Daarna ging het
snel bergafwaarts. Adriana overleed in 1694 en werd
begraven in de Sint-Jacobskerk in Den Haag.

Twee pamfletten

Dat haar overlijden niet onopgemerkt is
gebleven, bewijst het pamflet dat de Haagse predikant
Joannes Vollenhove (1631-1708) in 1694 in Holland
liet uitgeven. Ook in Overijssel verscheen in dezelfde
maand een pamflet over haar dood, van de hand van
een zekere Arnold Moonen
(1644-1711). Dit soort
publicaties was destijds
niet ongebruikelijk.
Sterfgevallen van bekende
personen waren nieuws
en nieuws werd vaak via
pamfletten wereldkundig
gemaakt.

Vollenhove was
overigens niet zomaar

een pamfletschrijver,

Predikant Joannes Vollenhove.

maar als predikant

van de St. Jacobskerk
bijkans een ooggetuige:
Adriana werd in zijn
kerk begraven, mogelijk
was hij zelfs voorganger
in haar uitvaartdienst.
Moonen zal het nieuws
in Overijssel niet veel
later hebben gehoord
of gelezen en het als
een geschikt onderwerp
voor zijn lezers hebben
beoordeeld.

Het kan niet
anders of beide mannen
hebben hun pamfletten
op elkaar afgestemd.

Ze kenden elkaar

goed en deelden een
vergelijkbare loopbaan:
allebei werden ze in
Overijssel geboren, in
kringen van de gegoede
burgerij. Arnold in

Zwolle, waar zijn vader
luitenant van de schutterij
was, en Joannes in Vollenhove,

in een burgemeestersgezin.

Liefde voor de dichtkunst

Ze hadden ook hetzelfde beroep:
net als Vollenhove was Moonen opgeleid
als predikant en beiden stonden ze in
Overijssel op de kansel. Arnold het langst:
eerst in Hardenberg (1674-1679) en daarna
tot zijn dood in Deventer. Joannes tot 1665
in Zwolle en daarna tot 1705 in Den Haag.
Een groot deel van hun leven waren ze met
elkaar bevriend en deelden ze hun liefde
voor de dichtkunst.

Ze behoorden tot de grote
groep predikanten die eenvoudige
geestelijke liedteksten schreven voor hun
gemeenteleden. Maar de ambities van
Moonen en Vollenhove reikten verder:
zij streefden ook persoonlijke roem en
erkenning na. Al te veel frivoliteit konden

Joannes Vollenhove. Op het overlyden van de hoogedele welgebore vrouwe Adriana Sofia
geborene Van Raasfelt. Den Haag 1694.

ze zich niet veroorloven, want niets was
schadelijker dan bekend te staan als
‘Venusjancker’, zoals dichters van wereldse
lyriek in de 17e eeuw werden genoemd.

Daarom beperkten Vollenhove en
Moonen zich tot gelegenheidsgedichten
over gebeurtenissen in stad en land,
bestemd voor het patriciaat in hun gewest.
Door zich te richten op de lokale elites
hoopten ze zo bekend te worden dat
uitgevers op een zeker moment ook een
bundel met hun verzen op de markt durfden
te brengen. Hun geduld werd beloond:
Vollenhove kreeg zijn bundelin 1686,
Moonen in 1700.

Pompeuze dichtkunst

Beide mannen herdachten
Twickels erfdochter in lijkzangen van een
respectabele lengte: Moonen produceerde
19 strofen van 6 regels, Vollenhove 11

strofen van 7 regels.
Hun pamfletten
zullen het nieuws van
Adriana’s dood wel
hebben overgebracht,
maar daarna zal de
gemiddelde lezer het
spoor in hun verzen
snel zijn kwijtgeraakt.

Hun treurzangen

passen naadloos
in de pompeuze
gelegenheidsgedichten
over doodgaan en
begraven worden
inde 17e eeuw. In
Vollenhove’s lijkzang
worden de deugden
van Twickels erfdochter
hoog geprezen en haar
dood diep betreurd.
Omdat tegen de dood
geen kruid gewassen is,
kreeg de weduwnaar
van de dichter de raad
om niet te treuren

maar zijn geliefde gelukkig

te weten in het paradijs.

Moonen roept de inwoners van
Lage, Twente, Veluwe, Ede, Wassenaar,
Obdam en Delden op om zich aan te sluiten
bij de lijkstoet die Adriana naar haar graf zal
begeleiden. Onbevreesd is zij volgens hem
haar dood tegemoet getreden. Als winnares
gelauwerd is ze aangekomen in het paradijs,
waar ze door haar ouders en schoonouders

welkom werd geheten.

Vrome woorden, zeker. Maar of
ze de weduwnaar en zijn kinderen hebben
getroost weten we niet. Gewaardeerd
werden ze in ieder geval wel: Vollenhove
ontving zelfs een persoonlijke dankbrief
van Jacob van Wassenaer. De brief werd
vele jaren later door zijn biograaf ontdekt in
zijn papieren nalatenschap. Samen met de

treurzang.
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